
“Het mooie aan mijn rol is dat ik een bijdrage kan 
leveren aan het welzijn van mijn buren. Ik doe dat 
vanuit mijn eigen enthousiaste rol als actieve 
buur.” (buurtverbinder Wij zijn Zuiderschans, ‘s 
Hertogenbosch)

“Alleen al het idee dat er iemand in de buurt is bij 
wie ik terecht kan, geeft rust. Ik vind hier ook meer 
gezelligheid dan voor ik hier kwam wonen.” 
(bewoner Wij zijn Zuiderschans, ‘s Hertogenbosch)

“Ik vind hier wat ik niet dacht nodig te hebben” 
(bewoner Buurtbrouwerij Deventer) 

“Het was natuurlijk best even wennen, 
maar wat vind ik het leuk! Ik beleef van 
alles en maak zelfs nog nieuwe vrienden” 
(bewoner Liv inn, Hilversum)

“De deur van de bewoners staat overigens beslist 
niet altijd open voor buurtbewoners. “Kijk, dit is het 
huis van de bewoners hier. Zij vinden het niet 
prettig als hun deur de hele dag open staat voor 
iedereen. En dat is hun goed recht. Wel vinden zij 
het leuk als er activiteiten zijn, zoals de open 
eettafel. “Brokanthuis Hengelo: combinatie van 
studentenhuis, hotel en hofje ( Zorgsaam Wonen)

“Ik ben verhuisd van een grote woning 
waar ik eenzaam werd naar Liv inn
Hilversum. Er is een hele nieuwe wereld 
voor mij open gegaan. Ik ben weer onder 
de mensen en kan iets betekenen. We 
koken soms met een paar andere 
bewoners en als ik een keer geen zin heb, 
dan is dat ook goed.”
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